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Fanfarecultuur = immaterieel erfgoed!

Het coronanummer 43 van Naklanken krijgt er met dit nieuwe nummer een tweelingzusje bij,
of moeten we het een broertje noemen. Alweer kunnen we geen verslag uitbrengen over een
optreden, over een concert, zelfs niet over een volwaardige traditionele hoogdag van Kermis
Kester, de ochtendlijke start van de processietocht, de feestelijke terugkeer van ruiter en
bedevaarder naar het dorp, de vrolijke kermisstemming met kleur en klank.

En toch is dit nummer 44 helemaal anders, zoals ook tweelingen kunnen verschillen van aard.
Het herademt en vertelt van heropleven. Het zag en hoorde onze muzikanten musiceren, van
thuis uit, in een studio, vol overgave, spitsvondig om toch samen te spelen. De frontpagina
illustreert de vitaliteit van onze harmonie. Het wemelt er van actie, overal is er muziek ‘te
zien’, en men merkt dat gisteren en vandaag verweven blijven in eendrachtig zoeken naar
samenspel, de essentie van ons muzikaal streven. Meer hierover zal u lezen bij het verhaal
rond twee filmpjes, superprestaties eigenlijk, die werden ingespeeld en op YouTube geplaatst,
tot ieders kijk- en luistergenoegen, waarbij duidelijk werd gemaakt dat ‘wij zullen doorgaan’
en dat niets ons heeft weerhouden om de heerlijke processiemars ‘Maria ter Heide’ ook
zonder processietocht te spelen, precies op ‘onze’ Kermiszondag.

Herademen en heropleven is één, erkend worden, officieel erkend worden als volwaardig
cultuurerfgoed is nog iets anders. VLAMO was zo fier om het af te kondigen: de
fanfarecultuur is erkend als immaterieel erfgoed! Vanaf nu behoren fanfares inderdaad en
officieel tot het immaterieel erfgoed in Vlaanderen. ‘Onze kennis, gewoontes, gebruiken en
praktijken zijn dermate belangrijk dat we ze moeten koesteren om aan volgende generaties te
kunnen doorgeven’. Leest verder in dit nummer het hoe en het waarom.

Als erkenning ook voelt het aan dat de overheid de samenwerking stimuleert tussen die vele
muziekverenigingen en het netwerk van academies. Zovelen onzer muzikanten hebben
jarenlang, steeds met familiale ruggensteun, hun opleiding genoten in de plaatselijke
muziekacademie. Jarenlang was er een band, soms moeizaam bereikt, vaak moeilijk bewaard.
Vandaag is in concreto partnerschap afgesproken en ondertekend. Ook dat thema wordt in
dit nummer toegelicht.

Het leven van de harmonie en de dynamische achterban, met zijn vieren en treuren, zijn soms
gedwongen stiltes en zijn klankvol musiceren, laat ook ruimte om de schatten van dit dorp,
monumenten als je wil, van keer tot keer in het zonnetje te plaatsen. In nummer 44 geen
brons, geen steen of beton, op ons podium. Nu duiken we het parochiearchief in en openen we
een kerkregister uit 1654... Het dorpse verleden heeft blijkbaar diepe wortels en dat willen we
graag aan onze lezers tonen.

Bij het schrijven van dit voorwoord wordt intens overlegd hoe ‘morgen’ er uit zal zien voor
het muzikaal herleven van de harmonie. Werden de voorbije maanden de vingers soepel
gehouden door oefening in eigen thuis, dan hunkert elke muzikant om weer samen te
musiceren tijdens wekelijkse repetities opdat vroeg of laat een concert of een ander optreden
de coronamaanden doet vergeten... De realisatie van de plannen van hoop leest u wat verder
in dit nummer...

Willy



Monumenten van mijn dorp...

Ons monument van deze editie zal men niet vinden op een of ander dorps plein, als centraal
punt bij een rotonde, of ergens te lande in open ruimte. Integendeel, het ligt veilig opgeborgen
in het beperkte archief van de Kesterse Sint-Martinusparochie, tussen stapels begrotingen en
rekeningen van de Kerkraad en andere administratieve documenten.

Hetishet  ‘Register Van het Broederschap Vanden H. Schapulier
In Gestelt Tot Kester Anno 1654’

Dit voor Kester uitzonderlijk register omvat lange lijsten van namen van inwoners uit ons
dorp, die, in lang vervlogen tijden, lid zochten te worden van dit Broederschap en daartoe
jaarlijks hun lidgeld wensten te betalen. Vandaag rusten ze allen in de groene oase naast de
parochiekerk, onze dorpse remember-plaats. Wie geboeid is door zoektochten naar
voorouders in de Kesterse parochie, zal veel namen erkennen. Die namen leven hier ook
vandaag immers nog. Als directe schakel in genealogisch speurwerk zullen ze wellicht
niemand vooruit helpen, want ze staan er naakt, zonder filiatie of data. Het had anders
gekund! Mocht men al onze verloren parochieregisters, vanaf 1591 weet u, terugvinden, dan
zou voor velen plots een rijke archiefschat te bestuderen hebben gelegen. Maar helaas!

Het Broederschap werd alhier gesticht, zoals blijkt uit de ‘Ghetuygenisse der instellinghe
vanden H. Schapulier’, op verzoek van pastoor E.H. Marcellus Vander Moesen, op 12 juli
1654 door prior F. Augustinus a Sto Elia en de paters van het convent der Carmelieten uit
Edingen. Sierlijk wordt tevens vermeld dat deze eerwaarde, pastoor te Kester, ook licentiaat
in de rechten was. Maar blijkbaar was hij toen niet alleen. Op een der grafstenen die bij de
bouw van de nieuwe kerk werden verwijderd, werd gebeiteld dat ene E.H. Bossuyt alhier is
overleden op 29 augustus 1668, amper 44 jaar oud, ‘na het toedienen van de laatste
sacramenten aan pestlijders’, doch gedurende 19 jaar pastoor te Kester. Pastoor of
onderpastoor, wie zal het zeggen.

Bij de stichting werd de tweede zondag van elke maand gekozen om een rondgang te houden
rond de kerk, waarbij de leden, ‘medebroeders en medezusters’ genoemd, de gewone aflaten
kunnen verdienen. Tevens werden de latere pastoors aangemaand deze devotie te
‘continueren’.

Tijdens de huidige corona-epidemie kregen we geregeld te lezen hoezeer gelijkaardige gesels
onze bevolking in het verleden hebben geteisterd. Het jaar 1666 wordt daarbij steeds
vernoemd als de grote pestepidemie van die XVIIde eeuw. Builenpest en longpest werd ze
genoemd, of zelfs de Zwarte Dood. Immens moet het leed toen zijn geweest, duizenden en
duizenden stierven in steden en op het platteland. En ook nog de volgende jaren, zoals blijkt
uit het grafschrift van pastoor Bossuyt.

En het jaartal 1654... Bij gemis van de kostbare parochieregisters van 1591 tot de komst van
Napoleon, blijft dit register het kostbaarste erfgoed uit ons kerkelijk en parochiaal
patrimonium. Daarom verdient het dit podium en siert zijn frontpagina de rugzijde van
deze Naklanken.



Immaterieel cultureel erfgoed

Het heuglijk nieuws van de officiéle erkenning van de fanfarecultuur als immaterieel cultureel
erfgoed verdient toch nog wat meer aandacht in dit Naklanken-nummer. Uit de mededeling
van VLAMO (Vlaamse Amateurmuziekorganisatie vzw) van 3 juli jl. citeren we daarom
graag de volgende toelichting.

‘ Een fanfare is een orkest met koperblazers — waaronder heel wat saxhoorns, zoals
bugel, saxofoons en slagwerk. Deze orkestvorm ontstond in de Lage Landen. De
innovaties van Adolphe Sax, zoals de saxhoorns en saxofoons, droegen vanaf het
midden van de 19° eeuw bij tot de typische bezetting, de unieke klankkleur en het
grote succes. Het alomtegenwoordige fanfareorkest maakte het muziekverenigings-
leven toegankelijk voor iedereen, en dit sociale aspect kenmerkt de fanfarecultuur tot
op vandaag. De fanfare is een plek waar mensen, ongeacht leeftijd, gender of
achtergrond, samenkomen om muziek en plezier te maken. Fanfares zijn onlosmakelijk
verbonden met het lokale (culturele) leven, maar gaan ondertussen ook
internationaal. De fanfarecultuur leeft en blijft evolueren. Concertzalen worden
gevuld met nieuw repertoire, de muzikale kwaliteit blijft aan belang winnen door
sterker opgeleide muzikanten en dirigenten, en onder jeugdig impuls streven
toporkesten naar artistieke perfectie.

Anno 2020 telt Vlaanderen iets meer dan driehonderd fanfares, waarin duizenden
muzikanten samenkomen om zich artistiek te ontplooien en muzikaal te groeien. De
opname op de Inventaris VlIaanderen zet de fanfarecultuur in de kijker en vormt een
stimulans om blijvend zorg te dragen voor dit immaterieel cultureel erfgoed.’

Partnerschap met Gooiks Academie

Met de Gemeentelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans Gooik werd tijdens deze
zomer een samenwerkingspact gesloten. De Academie, met haar 40 leerkrachten, onderricht
professionele vorming en sturing, en motiveert haar leerlingen om in muziekverenigingen te
gaan spelen. Ook onze harmonie moedigt op haar beurt het professionele onderricht van de
Academie aan. Deze samenwerking werkt inspirerend voor de leerling: de theorie wordt nog
meer omgezet in de praktijk, men leert wat het betekent in een grote groep samen te spelen en
men ervaart hoe dit groepsgevoel motiverend kan werken. Op die manier ontstaat er een
actieve wisselwerking tussen beide partijen.

Zoekt men op deze wijze steeds meer talenten uit de eigen gemeenschappen te laten
opbloeien, dan is de plaatselijke fanfare/harmonie wegwijzer naar de Academie en
onthaalclub voor elke nieuwe leerling. En zelfs: de les samenspel in de Academie kan
worden vervangen door de wekelijkse repetitie van de eigen vereniging. Was dit laatste
ooit de struikelsteen voor een maximale samenwerking, dan is alvast deze steen in de rivier
verlegd. Onze Kesterse harmonie, nu al geprezen om zoveel jeugdige muzikanten in de
rangen, staat open voor nog meer jeugd! Men zegge het voort!



Wij zullen doorgaan...

- De muzikanten
vanuit hun ket...

(;\“v.\\]ke ks, g,
%

b
%‘%rtinus 'f A

Het zijn nog altijd rare tijden, tijden die we met nieuwjaar niet konden vermoeden, in geen
verre verte zelfs. ledereen werd er brutaal mee geconfronteerd.... Ook onze muzikanten. Plots
stonden ze daar met hun instrument, maar samenkomen om te repeteren, om te concerteren,
om hun marsen ten beste te geven, geen sprake meer van. Daarom werd de suggestie van
Dorien meteen aangegrepen om creatief, ieder ‘vanuit zijn kot’, samen eenzelfde muziekstuk
te spelen, de puzzelstukjes ineen te schuiven, handig en vindingrijk, en aldus te bewijzen dat
ze absoluut willen doorgaan. Passend was de keuze voor ‘Wij zullen doorgaan’ van Ramses
Shaffy, in arrangement van Hannes Vanlancker. Het resultaat was (en is?) te beluisteren (en te
zien met o.m. Sara, Heleen en Steven) op
https://drive.google.com/open?id=1kwkACiKN6WFvHCK4DIjbhK53BoSN_bN




...Imet Maria ter Heide-mars

Het resultaat van het eerste huis-optreden was dermate bevredigend en werd met zoveel
applaus beantwoord, dat opnieuw Dorien en Freddy een tweede ‘optreden’ voorstelden, dit
keer de traditionele processiemars Maria ter Heide. Op kermisdag zou ze te zien en te
beluisteren zijn. Opnieuw van thuis uit of vanuit de studio van Freddy werden instrumenten
gestemd, de partituren gespeeld, en Freddy zou puzzelen als een echte professional. De
frontpagina van dit Naklanken-nummer is de beeldige weergave van het flitsende muzikale
kunststukje. Wil je het beluisteren? Het kon (kan?) op https://youtu.be/Q1lymf{p8hJc4.
Wellicht zal het ook u ontroeren, want zo levensecht komt de processiesfeer binnengewaaid...

Nieuw leven in de fanfarefamilie...

En zoals beloofd in Naklanken 43 komt hier de kleine Nel, weliswaar op de stevige schoot
van grote broer Raf. Een schattige foto van de kroost van Dorien en Koen.

Raf en Nel



Gouden jubilarissen

Op 27 juli 1970 stapten Iréne de Crem en Willy Appelmans in het spreekwoordelijke
bootje. Een Kesterling die te Morlanwelz-Mariemont zijn geluk had gevonden! Hij zocht er
het standaardwerk van een plaatselijke doch bekende pedagoog, Fernand Hotyat bij name, en
kreeg het in handen dank zij... inderdaad Iréne. Mariemont had al een befaamd museum, de
rozentuinen van Annevoie gebruikten hun verleidelijke charme, en een apotheekassistente
kreeg er een prima pedagoog tot gezel. Samen vestigden zij zich te Kester waar tot 1923 de
Korenmolen van de Vierbergen draaide. De taalgrens werd gewist en onze harmonie kreeg er
twee enthousiaste fans bij, die geen feest of optreden zouden missen, al jaren lang. Als
jubileumgeschenk weerklinken in de pittoreske Berghomstraat alvast gouden fanfareklanken,
speciaal voor Iréne en Willy!
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Ook in de Peverstraat was het dezer dagen feest! Het was immers een halve eeuw geleden dat
André Dekens en Annie Viaene hun levenslot aan mekaar toevertrouwden. Op zaterdag 12
september 1970 was dat, met een plechtige viering te Heikruis. Annie zou André volgen naar
de buurt waar hij was opgegroeid en waar zij, ook nog vandaag, werken, leven en genieten.
De weidse ruimte, de rustige stilte, de noeste arbeid, het groeiend gezin, het familiebedrijf, de
paarden... En ook nog de (volgend jaar jubilerende) Gilde van het Paardenvolk, en die
jaarlijkse processie op Kermisdag! Als de goedhartige Sint-Martinus, getooide ruiter aan
het hoofd van de tocht, beleeft André¢ jaar na jaar een hoogdag, dé hoogdag van het ganse
dorp. De muzikanten, trouwe gezellen bij dat feest, wensen hem nog vele dergelijke
hoogdagen. Goedhartigheid, eenvoud en vriendschap, en steeds een open deur: het siert Annie
en André! Blijvende gelukwensen zijn hun deel!

Abonnenten, steunende leden en sponsors

Dank zijn we u allen verschuldigd! In dit jaar met ontelbare hindernissen, een jaar
zonder concert, zonder processie en straks zonder eetfestijn, hebben jullie uw fanfare
trouw gesteund. Geen vereniging kan overleven zonder een minimum aan inkomsten.
Vraagtekens zijn er bovendien rond de jaarlijkse subsidies van staat en gemeente, rond
hun toekenning of hun bedrag... Daarom onze oprechte dank voor 2020 !

Op de drempel van 2021, het jubileumjaar van 175 jaar fanfare, durven we er op
rekenen dat iedereen ook voor dat bijzonder jaar, hoe de coronatijd ook moge evolueren,
spontaan zijn gebruikelijke bijdrage zal willen hernieuwen bij onze mogelijke rondgang
of, zo gewenst, overschrijven op de rekening BE73 4295 1005 9960 van de Koninklijke
Fanfare Sint-Martinus Kester?  Onze dank is immens groot en zeer oprecht!
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Treurend afscheid nemen

Geboren te Kester op 18 juni 1933 is Iréne
Luckx, echtgenote van Albert Appelmans,
wonende Raoul Merckxstraat 15, op 24
augustus 2020 te Halle overleden. Omwille
van de coronatijd kreeg zij haar uitvaart op
zaterdag 29 augustus in haar vertrouwde
Sint-Martinuskerk te Kester, ‘in intieme
kring’, zoals het momenteel luidt. Enkel de
familie mocht aanwezig zijn en enkelingen
uit de buurt en uit de brede vriendenkring.
In wezen vertegenwoordigden deze echter
een gans dorp, de talloze vrienden en
kennissen, de medeleden van o.m. de
OKRA-familie, een ganse gemeenschap
waarin Iréne een leven lang levendig en
actief aanwezig was. Iréne was niet enkel
de dochter van ijscrémeboer Frans Luckx,
maar tevens een creatieve dorpsfiguur. Ook
voor onze Kesterse harmonie was zij een
trouwe fan, steeds en graag present bij elk
optreden. Zo zal zij herinnerd worden,
dankbaar en hartelijk gewaardeerd.

Op 22 mei 2020 is te Vollezele in het
WZC De Zwaluw Elise Arijs overleden.
Elise was te Ninove geboren op 31 juli
1924. Te Kester echter was ze thuis, met
haar echtgenoot Albert Tembuyser (§
1987), haar ganse gezin, tussen de
vertrouwde buren, jarenlang, tot zij
verhuisde naar het WZC De Zwaluw. In
familiekring werd zij op vrijdag 29 mei
bijgezet op het kerkhof te Kester.

Nadat zij uit het Kesters dorpsbeeld was
verdwenen, bleef zij er intens aanwezig.
Haar gulle onthaal, keer op keer, haar
stralende glimlach, haar welluidende
groet, ‘t bleven levendige herinneringen!
Achter het te stille afscheid schuilt de
warme groet van velen, ook van allen
verbonden met onze harmonie.
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Op de agenda

De heropstart...

Het vooropgezette doel is bereikt! Maandenlang was het afmelden, schrappen en nog eens
schrappen, uitstellen en afstellen, en toch blijven hopen, oefenen op zijn eentje, schitterend
samenspelen van thuis uit (zoals reeds mocht blijken in dit nummer). IJverig en creatief werd
gezocht naar mogelijkheden en alternatieven allerhande voor optredens, concertjes, contacten
met het publiek. Professioneel werd gewerkt aan hét protocol, een wetboek voor veilige
heropstart van de repetities, de eerste drempel naar een volwaardig muzikaal herleven. Het
werd een lijvig document en het werd, zoals het hoort, door burgemeester Michel Doomst op
18 september goedgekeurd.

Op woensdag 23 september kon dan ook, na zeven lange maanden, de eerste repetitie
gehouden. De vertrouwde ruimte boven ’t Jagershof werd ingeruild voor de ruime feestzaal,
zoals onderstaande foto toont, en de spelregels, voorgeschreven door het preventieplan,
gelden voortaan voor elke muzikant als basisprincipes uit de grondwet:

- Voorafgaande registratie is verplicht

- Dragen van een mondmasker voor en na de repetitie is verplicht

- De repetitie begint stipt om 20.00 u; kom een kwartier op voorhand

- Breng een (wegwerp)doek mee om je eigen condens op te vangen

- Breng zelf een potlood mee om notitie te nemen

- Respecteer de basisregels qua hygiéne en afstand

- Respecteer de looprichting die aan de deur en op de vloer wordt aangegeven...

© Heleen De Dobbeleer
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En toch was er een Kesterweg op kermisdag!

Het zou niet waar zijn! Geen paardenprocessie in 2020, geen Kesterweg, geen rondgang met
het H. Drievuldigheidsbeeld? Die onderbreking van een eeuwenoude traditie zou niet aan
onze generatie kunnen verweten worden! Het Gild van het Paardenvolk, noch de parochie,
noch zoveel trouwe bedevaarders, noch zoveel Kesterlingen zouden het toelaten!

Casimir Van Schepdael en Pieter Jan Breynaert zorgden namens het Gild voor het span. Zjj
reden de aloude weg, over Herfelingen en Oetingen, onder strikte politiebegeleiding, zonder
tochtgenoten. Het onthaal was overal hartelijk, onderweg en aan de dorpskerken, doch
coronaveilig. Het bleef een hoogdag voor iedereen, ondanks alles!

Terug thuis, aan de Sint-Jozefskapel, werd, zoals steeds, halt gehouden voor een uitgebreide
zegening door Pastor Cuong. Daar ook zorgde Marjolein Deridder namens de Koninklijke
Fanfare klankvol voor het traditionele Te Velde. De dragers van altijd waren eveneens paraat
en zouden maken dat het beeld, na zijn lange tocht, veilig terug de voorbehouden plaats kon
innemen in de kerk. Dank zij hen was er toch een beetje een ‘kleine processie’, zij het zonder
de gebruikelijke geklede taferelen, zonder het paardengetrappel en de kermissfeer van de
vorige jaren.

De traditie echter bleef in 2020 ongeschonden en zal, gegarandeerd, nog lang blijven
voortbestaan...
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Wandelen door het dorp...

In Naklanken 43 nam Rudy Boon ons mee op zijn wandelingen in coronarust. Een
voorproefje werd zelfs afgedrukt op pagina 14. Waar we toen de wens uitdrukten ooit mee te
mogen genieten van wat hij ont-dekte en vastlegde op zijn tochten, kunnen we vandaag al zijn
antwoord aanbieden. In juni immers verscheen, in eigen beheer, een heerlijk fotoboek,
Onwennig in de stilte’. Het is door Rudy ‘opgedragen aan allen die op locatie verder
werkten tijdens deze periode en dit met enthousiasme en een bewonderenswaardige inzet
bleven doen: allen actief in de zorg, de (voedings-)winkels, de brieven- en pakjesbedeling,
politie en leger en ... (allen die ik vergeet expliciet te melden)’.

De lay-out is van de hand van Jan Decreton. Alle opnamen werden gemaakt tussen 15 maart
en 3 mei 2020. De sponsor die deze publicatie mogelijk maakte is Atelier Marleen. Bij haar
trouwens kan men het fotoboek bestellen. Een geschenk van € 38,- en Kester herleeft in uw
handen!

En inmiddels heeft Rudy ook ‘In Bewondering’ uitgegeven. Het werd een exclusieve editie
van 20 exemplaren. Maar deze parel brengt heerlijke detailfoto’s van kunstige objecten uit het
kerkpatrimonium van Kester. Voor de inventaris hiervan waren en net geen 2000 opnames
nodig. Hij zag echter, voorbij zijn gewone lens, het sublieme vakmanschap van de meestal
anonieme makers. Hen wenste hij met deze selecte inkijk in hun artistieke vaardigheid
uitdrukkelijk te eren en, uiteindelijk en postuum, te loven.
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Alvast ook bedankt... al wie steunt en sponsort!

De subsidiérende overheden: Provincie Vlaams-Brabant en Gemeente Gooik

De parochie Sint-Martinus Kester, het Gild van het Paardenvolk en OKRA—-Kester -
Michel Doomst, burgemeester - Simon De Boeck, eerste schepen, Bruneaustraat 42, Kester
(0494 81 30 62) - Magda Deridder-Hendrickx — Blankenberge - Inge Jacobs - Kester
Luc Gladiné, gewezen dirigent, Raoul Merckxstraat 31, 1755 Kester

De Knijf Drukkerij — Gooik, Edingsesteenweg 51 (02/532 44 37)

Bloemen ’t Heideroosje — Leerbeek, Edingsesteenweg 181 (02/532 12 86)

Remitrans — Internationaal transport — Molenstraat 14, Kester (054/31 77 90)
Garage—Carrosserie P. Christiaens — Leerbeek, Ninoofsesteenweg 105A (02/582 99 57)
A.D. Delhaize (Julien en Greta Schelck) — Edingsesteenweg 70, Gooik

KBC-Bank Gooik-Leerbeek — 1755 Leerbeek, Edingsesteenweg 206 (02/531 11 00)
Peter Minnaert — schilderwerken, Bogaarden, Terheugenstraat 17 (02/356 03 00)
ALU-PVC Bellemans — Kester, Edingsesteenweg 315 (054/56 65 05)

Algemene Dakwerken VCS-De Gieter, Kester, Bruneaustraat 15 (0477 91 04 45)
Kapsalon Deknop — Bruneaustraat 100, 1755 Kester. Enkel op afspraak 0468/058 665
Natuursteen Decoster — Kester, Peverstraat 24 (054/56 84 71)

4 You (Kris Defrére) — 4youliedekerke.com — Stationsstraat 67, Liedekerke (053/682226)
M. Consult, Pure Wine — Guido Van Belle, Kesterweg 10, 1755 Kester (0478/210415)
Vinilicious (Jente Van den Broecke) - Boslaan 62, 1502 Lembeek (02/303 81 08)
Familie Pierre Van Schepdael (1) — Hollandstraat 10, 1755 Kester

Eva en Bruno Janssens — Stoffels , Raoul Merckxstraat 1, 1755 Kester

Michel Juwet, Patattestraat 21, 1755 Kester - Rufin Minner, 1760 Roosdaal

Peter Brancart, Patattestraat 52, 1755 Kester - Stefaan Viane, Kesterweg 18, 1755 Kester
Dr. Peter Boeykens — 1755 Kester - Jos Walravens — Molenstraat 33, 1755 Kester
Herman en Rosita Dewit — Molenstraat 62 - Jos De Geyter — Kester, Patattestraat 46A
Nicolas Vankeerberghen — Kasteelbrakelsesteenweg 437, 1502 Lembeek .

Bvba Vanden Daele — metaalbewerking, Kester, Zwaantje 37 (02/356 77 86)

Optiek Claes — Gooik, Edingsesteenweg 121C (02/532 15 81)

Apotheek Peggy De Pril — Kester, Edingsesteenweg 268 (054/56 76 67)
Verzekeringskantoor Solange Limbourg — Herne, Centrum 21 (02/396 20 21)
Veterinair Quadrant — Herfelingen, Steenweg naar Asse 144 (054/56 80 31)

Atelier Marleen (Marleen Van Hoegaerden) — Kester, Bruneaustraat 16 (0479/59 91 35)
CARBOQO (Jelle Boon) — Kester, Bruneaustraat 16 (0472/94 77 41)

Café-Feestzaal Jagershof — Kester, Bruneaustraat 36 (054/50 41 31)

Uitvaartverzorging Heymans, Edingsesteenweg 349, 1755 Kester (02/331 39 45)

Hoeve van het Waterblok, (familie Dekens) — Kester, Peverstraat 16 (054/56 60 33)
Gilbert Van de Ville - Kester, Bruneaustraat 6

Bvba Cochez — binnenhuisinrichting, Kester, Edingsesteenweg 301 (054/56 82 58)
Bakkerij Vansnick - Herfelingen, Sint-Niklaasstraat 11 (054/56 62 32)

Slagerij De Vits Traiteur - Leerbeek, Brusselstraat 10 (02/532 52 23)

’t Kippenhof — Gooik, Ninoofsesteenweg 53 (054/56 73 27)

en alle gulle sponsors, ook zij die wensen anoniem te blijven, alle steunende leden en de
vele abonnees van onze Naklanken, samen meer dan 300 gezinnen!

Wij vergeten evenmin in onze dank te betrekken zij die steeds bereid zijn hun handen
uit de mouwen te steken telkens de fanfare beroep doet op hun kracht, hun ervaring of
hun goede raad. Onmisbaar zijn jullie allemaal! Bedankt iedereen!
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